
 
Zondag 2 juli 2023 

tweede van de zomer 
viering van Schrift en Tafel 

 
Muziek = inzingen van lied 349: ‘Heer, zie ons aarzelend 
staan’ 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is de Naam van de ENE, 
allen de schepper van hemel en aarde, 
vg die ons het woord heeft gegeven,  
allen die trouw blijft aan wat Hij begon.  
vg Oordeel niet naar ons falen, 
allen voltooi wat onvolmaakt bleef. 
 
Openingslied: ‘Jezus, u bent het licht in ons leven’ (t. en 
m. Jacques Berthier; Taizé 60) – driemaal 
 
Jezus, u bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, u bent het licht in ons leven, 
open mijn hart voor uw liefde o Heer Jezus. 
 
 allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming, besloten met de kyrie- en 
gloriahymne: lied 299e (I = voorganger, II = allen) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het eerste testament: Jeremia 29,1.4-14 
 
Lied: ‘Wees stil en weet: ik ben uw God’: lied 887 
 
Evangelielezing: Matteüs 10,34-42 
Lied: ‘Heer, zie ons aarzelend staan’: lied 349 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Roept God een mens tot leven’: lied 346 op de 
dubbelmelodie van lied 540, ‘Het waren tien geboden’; 
1 vrouwen, 2 mannen, 3 vrouwen + mannen, 4 vrouwen, 
5 mannen, 6 vrouwen + mannen, 7 vrouwen, 8 mannen, 
9 + 10 vrouwen + mannen 
 
1.Roept God een mens tot leven, 
wie weet waarom en hoe, 
hij moet zichzelf prijsgeven, 

hij leeft ten dode toe. 
 
2.Gods woord roept door de tijden 
zijn volk en grijpt het aan. 
Hij doet het uitgeleide 
het moet de zee ingaan. 
 
Zie voor de overige coupletten lied 346 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
Inzameling van de gaven 
 
In gedachtenis: 

Wilhelmina Hendrika van Putten-Gerritsen 
22 februari 1937 – 12 juni 2023 
 
Klaas Gerrit Kees Frits Feenstra 
28 juni 1954 – 16 juni 2023 

 
Tafellied: ‘Gezegend zijt Gij, eeuwige God’: lied 229 
Intussen wassen de ambtsdragers hun handen. 
 
Tafelgebed 
vg Vrede u allen, 
allen vrede ook u! 
vg De harten omhoog naar God! 
allen Als bloemen naar de zon!  
vg Dank de Levende, onze God! 
allen Wij willen God danken! 
 
U danken wij, Eeuwige, 
God van overal en altijd, 
van mensen, dieren en planten, 
van water, lucht en aarde, 
die alles goed maakt 
en alles vasthoudt: 
heilig is uw Naam! 
 
allen: Sanctus- en benedictushymne: lied 404e 
 
In Jezus zien we wie U bent: 
mens onder de mensen, 
bewogen om hun lot. 
Zo nam hij brood, 
dankte U en deelde uit 
met de woorden: “Dit is mijn lichaam voor jullie; 
doe dit om mij te gedenken.” 
Ook nam hij de beker, dankte U en sprak: 
“Drink allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 
Telkens als wij samenkomen rond de tafel 
deelt hij het brood, schenkt hij de wijn. 
 
Hoor ons in zijn naam, als wij bidden … 
 



Hier volgen de voorbeden, besloten met: 
 
Uw Geest is gekomen, 
om de aarde een nieuw gezicht te geven. 
Laat er toch vrede zijn 
overal waar mensen wonen, 
vrede als een band, 
een nieuw verbond tussen mensen, 
de levenskracht van Jezus Messias 
hier in ons midden. 
Met hem mee bidden wij: 
 
We zingen het ‘Onze Vader’: lied 369b 
 
We delen brood en wijn. Bij de Paaskaars wordt het 
brood uitgedeeld. Bij het orgel worden kleine bekertjes 
wijn en druivensap uitgedeeld. Marco Kruijsbergen reikt 
het druivensap aan. Intussen luisteren we naar muziek. 
 
Afscheidswoord door Marco Kruijsbergen 
 
      allen gaan staan 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: ‘Dat je de weg mag gaan’ 
(t. Andries Govaart, m. Rien den Arend) 
 
Dat je de weg mag gaan die je goeddoet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 
dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen. 
Weet dat de aarde je draagt,  
dat je gaat in het licht 
en de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede. 
(2x) 
 
Onder muziek verlaten we de kerkzaal. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
of buiten en bij de bar. Blijft u niet bij de koffietafel 
staan? De koffie mag overal in de kerkzaal en door het 
hele gebouw worden opgedronken. Laten we erop 
blijven letten dat we elkaar de ruimte geven. 
 

 
Voorgangers: Ellie Boot en Marco Kruijsbergen 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
2e ambtsdrager: Laura Schep 
Diakenen: Jan van de Kuilen en Lien Vogel 
Lector: Vera Lubbers 
Koster:  Jan Stomphorst 
Beeld: Jantine Dijkstra 
Geluid: Jan Baas 
Koffiedienst: Pea Heining en Quirina Schipper 
 

De collectes zijn bestemd  voor de Voedselbank en 
Muziek en Liturgie. Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor het Grace Home Jongensverblijf. 
 


